
               Signalering 

Vroeger schreven mensen elkaar een brief. Tegenwoordig sturen we mekaar meestal 

een mailtje, appje of signaaltje. Twee mensen in ons dorp hebben elkaar gevonden 

door die e-post. Dat willen we de lezers van onze Linepraat niet onthouden, daarom 

wat happen en snappen van de digitale snelweg tussen Suderom en Ayttawei van de 

voormalig verslaggever van Omrop Fryslân en de bistedokter fan Reduzum.  

Och Koos, het is niet best ...  

Ik heb vannacht zo akelig gedroomd. Het was hier in onze contreien oorlog en ik zat 

er zelf middenin. Ik kon geen kant op en het ging er ontzettend ruig aan toe. Wat was 

ik blij dat ik wakker werd! Dat komt natuurlijk van al dat hartverscheurende nieuws 

waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden, maar waar we totaal geen invloed op 

hebben. Ik weet dat ook jij 'Wisselwachter' van Geert Mak aan het lezen bent. Ik zit in 

zijn verhaal nog ergens in 1938. Maar ik ben me nu al heel bewust van het feit dat 

we met elkaar God op onze blote knietjes mogen danken dat indertijd Franklin D. 

Roosevelt president van Amerika is geworden. Het was kantje boord of het fascisme 

had ook aan de andere kant van de oceaan voet aan de grond gekregen. Wat was er 

dan van Europa terecht gekomen? 

Daar wil ik niet over nadenken, Menno,  

Het Amerika uit de tijd van Roosevelt is niet te vergelijken met het huidige van 

Donald Trump. Maar er zijn natuurlijk wel parallellen, want zowel toen als nu stormt 

het vreselijk in onze wereld. Het grootste verschil is misschien wel dat Roosevelt een 

bouwer was (idealisme, armoedebestrijding, democratie en samenwerking) en Trump 

een sloper, een afbreker. Dat Geert Mak heel goed en mooi kan schrijven, wisten we. 

'De geschiedenis levert het deeg, Mak bakt er lekkere koekjes van’, schreef een 

recensent. Over opbouw gesproken, dat heeft Linepraat ook gedaan. Deze rubriek is 

controversieel heb ik begrepen uit het lezersonderzoek. Dat begrijp ik wel. Af en toe 

zijn onze stukjes politiek geladen en dat zint sommige mensen vast niet. Het is wel 

jammer dat maar 10% van onze lezers de moeite heeft genomen om de enquête in 

te vullen. Ik had dat wat hoger ingeschat. 

Ik ook, Koos,  

Anderzijds moet je niet vergeten dat verreweg de meeste lezers Linepraat nieuwe 

stijl als prachtig beoordelen. En degene die het onderzoek niet heeft ingevuld, heeft 

blijkbaar ook geen op- of aanmerkingen en zal het vast ook wel prima vinden, toch? 



En natuurlijk, wij weten dat we echte 'fans' hebben, maar zoals wij ons manifesteren 

zullen onze opvattingen ook wel eens irritatie opwekken. En dat is alleen maar goed. 

Juist daarom moeten we nu nog één keer alle registers opentrekken! Er komen 

immers ontzettend belangrijke verkiezingen aan. Er is al meer dan twee jaar in Den 

Haag helemaal niets klaar gespeeld en alleen maar tijd verspild. Er is beslist iets te 

kiezen in oktober en wij moeten mensen wakker schudden en opvoeden, Koos. Of 

geloof je daar niet meer in? 

Ik heb zo mijn twijfels, Menno,  

Mensen volgen het nieuws niet meer. Ze lezen geen krant, kijken geen 

nieuwsrubrieken op televisie, maar zijn alleen maar bezig met sociale media. Mensen 

horen wat ze graag willen horen. Er is zoveel nepnieuws (fake, lariekoek, 

desinformatie en wappieverhalen) in omloop dat voor waar wordt gehouden. En wat 

te denken van alle complottheorieën en de bonte verzameling van autonomen of 

soevereinen, die niets maar dan ook niets met de overheid, de media, ja met de hele 

maatschappij te maken wil hebben. Als zelfs bij sommige politici X (het voormalige 

twitter dat een open riool is) het gouden ei is, dan maak ik me zorgen. En alle affaires 

en het slappe landsbestuur maken het er niet beter op. In 1998 was het 

opkomstpercentage van 73,3% bij de verkiezingen een dieptepunt. Ik vrees dat we 

dat nu niet eens meer halen. Maar het is terdege belangrijk om een eigen stem te 

hebben en dat je niet zonder erbij na te denken anderen klakkeloos volgt. Maar dat 

moet je leren door juist de dialoog aan te gaan. Dan moet je luisteren, vragen stellen 

en dan krijg je meer oog voor andere perspectieven. Amen! 

Tjonge jonge, Koos,  

Ik heb je de bek behoorlijk losgebroken! En vergeef mij m’n woordkeus, want dat is 

nou juist precies wat de hedendaagse politici ontberen. Ze zijn niet meer 'fatsoenlijk'. 

Het zijn allemaal onbetrouwbare opportunisten. Neem nu dat vrouwmens met die 

moeilijke naam, die zichzelf wel meer dan eens in haar vingers heeft gesneden. Nu 

onlangs weer met Douwe Bob. En ze mag gewoon doorgaan! Ik ben het dus niet met 

je eens dat het alleen maar aan de kiezers ligt. De mensen op wie we kunnen 

stemmen maken er ook een potje van. Als ik dan al iemand als ordentelijk moet 

karakteriseren is het Bontenbal. Maar zelfs die heeft al eens 'lulkoek' in de kamer 

geroepen ... En dan al die eenpitters. Neem nu onze Aant Jelle, die opnieuw naar 

Den Haag wil. Hij zal zeker zijn best doen, maar wat kan hij nou in zijn uppie 

klaarspelen? Ik vind het een aanfluiting, voor Fryslân in het bijzonder. Nog zoiets. Bij 

de 'dieren' hebben de geiten zich van de bokken afgescheiden. En dan komt die 

bejaardenclub waar altijd ruzie en ellende is ook weer met een nieuwe voorman. Hou 

toch op! Van die partijen met amper één doel. Er zijn zoveel verschillende problemen 

die eindelijk eens moeten worden aangepakt. Misschien is het maar beter om het 

volledig over een heel andere boeg te gooien. Zet bijvoorbeeld op elk ministerie de 

beste man of vrouw die je kunt vinden en laat die aan de slag gaan. Een 



zakenkabinet, Koos! En de verkiezingen domweg helemaal overslaan, wat vind je 

daarvan? 

Dat lijkt mij geen goed idee, Menno,  

Ik denk dat de afstand tussen overheid en burger dan nog groter zal worden. En die 

burger wordt gezien als consument. Natuurlijk moeten er capabele mensen in het 

nieuwe kabinet. Natuurlijk zou ik ook over de kiesdrempel kunnen beginnen, maar 

dat doe ik niet. Wat ik wens is een politiek klimaat van oprechtheid, van trouw en 

soliditeit. Het vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard, aldus een Hollands 

spreekwoord. Dat hebben wij de afgelopen jaren te vaak meegemaakt.  

Vertrouwen heb ik absoluut wél in onze eigen 'kleine' mienskip. We hebben het 

gezien met FIER en De zaak De Haan. Geweldig! Ik hoop dat we dat straks ook 

kunnen stellen van onze kermis. Bovendien staat in de laatste week van september 

‘Reduzum Bloeit’ op de agenda en dan zijn de ook voetbal- en korfbalcompetities 

weer van start gegaan. Ik ben daar nog lang niet op uitgekeken. En jij? 

Ik kan niet wachten, Koos,  

Je weet dat de kermis niet één van mijn favoriete bezigheden is, maar ik heb wel 

grote waardering voor de kermisexploitanten. Hoe dat komt? Het is op de kop af 24 

jaar geleden dat mijn vader stierf, precies op de dag dat de kermis zou beginnen. 

Mijn ouders woonden toen ruim tien jaar in de nieuwe 'Havenwente', waar nu 

Frederik met zijn gezin woont. Dus midden in het kermisgebied. Mijn vader kon lezen 

en schrijven met de kermislui en was bijna een van hen in elk eerste weekend van 

september. Vanwege zijn overlijden ging de kermis uit eerbied voor mijn vader 

zonder muziek van start. De volgende morgen zat heel het kermisvolk bij mijn 

moeder aan de koffie met tranen in hun ogen. Toen hebben we evenwel duidelijk 

aangegeven dat het echt zo niet kon en dat de zweef en de andere attracties gewoon 

met muziek moest draaien. Die middag ging het weer los. En het beeld zal me altijd 

bijblijven, Koos, dat mijn vader in de garage opgebaard lag met draaiorgelmuziek op 

de achtergrond. Het emotioneert mij opnieuw als ik dit schrijf ...  

Maar natuurlijk kijk ik wel ontzettend uit naar de 'Bloeiweek'! Het gebeuren van 

samen een en mienskip. Ik heb het plan opgevat om met de groengroep bloembollen 

te planten. Heb je al plannen? 

Het bloeit bij ons nu al, Menno,  

Plannen voor de Bloeiweek heb ik nu nog niet en ik weet ook niet of ze nog zullen 

komen. We moeten thuis nog een tijdje door het zuur en zoet. Maar als ik bij ons 

achter in onze tuin zit, zie ik wel een bloeiend paradijsje. Natuurlijk is het idee 

uitstekend: samen naar een groene en gezonde toekomst. En als dat onze dorp(en) 

sterker maakt, is het helemaal picobello. Ik neem aan dat de bloembollen van de 

groengroep biologisch zijn. Maar daar maak ik mij geen zorgen over. 


