
 

 

Wie ben ik  

Mijn naam is Hans Brinksma en ik ben geboren in Reduzum op hetzelfde plek waar 

we thans wonen, Haedstrjitte 18 in de dorpskom. Samen met mijn vrouw Hester 

(dochter van schoolmeester Piter) en onze kinderen Albertine en Johannes Gerben 

woon ik in het pand dat in het verleden dienst deed als winkelpand. Mijn ouders 

runden er vanaf 1973 tot 1999 een Sparwinkel. Toen zij gestopt waren met de winkel 

hebben we het pand gekocht en verbouwd tot woonhuis. Daarvoor hebben we bijna 

9 jaar in een ‘bejaardenwoning’ gewoond op de Buorren. 

Wat deed je vroeger?  

Ik ben dus geboren en getogen op de zelfde plek waar wij nu wonen, met mijn grote 

zus Marjan (van de viswinkel) en zusje Nynke (echtgenote van Sjoerd de Boer). Als 

jongen heb ik veel bij de Haven gevist en gespeeld met de jeugd uit de buurt. Dan 

deden we spelletjes als blikspuit, hinkelen, knikkeren en tennissen tegen de loods 

van Langenberg. En in de zomer gingen we zwemmen in Friens of polsstokspringen 

en eieren zoeken op de Legedijk. In de winter schaatsen en als de dooi was 

ingetreden renden we over de ijsschotsen. In de jeugd heb ik veel partijen gekaatst 

en ook weten te winnen met het partuur in wisselende samenstelling met André en 

Peter Tolsma, Germ Zijlstra en Jaap Jansma. Peter, Jaap en ik als ‘balkearder’ en na 

het behalen van de winnaarskrans reden we, gezeten op de imperiaal van de auto 

van Douwe Jansma, al toeterend door het dorp. Het hoogtepunt was wel het winnen 

van de schooljongensbond en dat werd dan ook groots gevierd met een feest op de 

bovenzaal van het Café. Mijn maten hebben de ‘Freule’ gewonnen toen ik al gestopt 

was. Naast het kaatsen speelde ik vanaf mijn 17e  tot mijn 30ste  ook korfbal bij KF 

Stânfries; met veel van de mensen uit die selectie ben ik nog steeds bevriend. Zo nu 

en dan kaats ik nog en daarnaast sla ik soms een balletje op de tennis- of 

padelbaan. 

Werk  

Vanaf mijn 15e  hielp ik mijn ouders iedere vrijdagmiddag en de hele zaterdag in de 

Sparwinkel om boodschappen uit te venten. Eerst op de fiets en later met de auto. 

Verder uitpakken, emballage en op zaterdag aan het eind van de middag de winkel 

dweilen. Later runde ik met Tante Wiep de winkel in de vakantieperiode zodat mijn 

ouders met een gerust hart op vakantie konden. Op mijn 19e  ben ik via Ben van 

Maannen (oud Redúster) gedurende twee jaar gaan werken bij een kledingzaak in 

Leeuwarden, daarna bij een supermarkt, een timmerfabriek, De Friesland Bank en 

ruim 10 jaar bij Leen Bakker. Vervolgens heb ik een switch in mijn carrière gemaakt 

naar de plek waar ik nu alweer ruim 25 jaar met plezier werk, namelijk op de 

verkoopafdeling van Van Vuuren in Grou. 

 

 



 

 

Jouw mooiste plek?  

‘Mooiste’ is misschien wat teveel gezegd, maar wel een goede plek is bij ons achter 

in de tuin; veel ruimte en meerdere zitjes met een prachtig uitzicht op de Terp. Als je 

aan de voorkant langs ons huis loopt verwacht je dat niet, maar zoals gezegd is het 

er echt goed toeven.  

Wat zou er anders moeten? 

Ik zou een drietal punten willen aandragen: 

- 1) Wat zou het mooi zijn als er op termijn weer dorpsuitbreiding komt met 

betaalbare huizen voor zowel de jeugd als voor ouderen.  

- 2) Ook zou ik graag zien dat de jeu de boulebaan ergens midden in het dorp 

komt waar mensen ’s avonds even een balletje kunnen gooien en zitten. 

Wellicht in de Prinsetún of op de nieuwe Haven!  

- 3) En tenslotte mag van mij de ijsbaan ook verplaatst worden naar de kern 

van het dorp. Op de Terp (land van Galema), mooi in de luwte van het dorp en 

van alle kanten is de baan dan te bereiken. Volgens mij kan het niet mooier.  

 

Groetnis, 

Hans Brinksma 


